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Voor u ligt het boekje ‘De verborgen verhalen van Liv inn 
Hilversum’. 

Dit boekje is het resultaat van de verhalen die omhoog 
kwamen tijdens het ontwerpen en realiseren van Liv inn. 
Er is samengewerkt met de bewoners van Liv inn tijdens 
het maakproces, er zijn dingen verzameld rondom Liv inn 
Hilversum en stiekem dingen opgehangen waarvan de 
verhalen nog onbekend zijn. Zelfs voor sommige bewoners. 

Geniet van de mooie verhalen en de diepere laag.
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Vogels spotten

Vlieg met de vogels mee door de straten van het gebouw. 

De verschillende vogels zijn een weerspiegeling van alle 
verschillende bewoners van Liv inn.

Voor elke bewoner is er een vogel met de hand getekend in de 
gangen. Binnen Liv inn worden de gangen ook wel de straten 
genoemd, vol met licht, leuke voortuintjes en heel veel vogels.
Loop door de straten en ontdek wie waar woont. En vergeet 
ondertussen dus niet de allermooiste inheemse vogels te spotten: 
De ijsvogel, de kerkuil, de huismus, het roodborstje en nog 
tientallen anderen. Welke gekke vogel lijkt het meest op u? En 
onthoud: zelfspot maakt u 100!





Wandel Liv inn binnen en raak verwonderd door de verhalende 
schotels die vanaf het plafond het trappenhal binnenvallen. 
Dwalend door de schotels heen beginnen de wijsheden op de
zijkant zichtbaar te worden. Vanaf de balustrade op de eerste 
verdieping zijn de wijsheden te lezen door op de schijven van de 
lamp te kijken. Maar hoe zijn deze wijsheden in de lampen 
terechtgekomen?

Voordat het maakproces van de lamp was gestart vond er een 
dieptegesprek met de bewoners van Liv inn Hilversum plaats. 
In dit gesprek werden vragen gesteld zoals: “Wat zouden jullie 
graag willen meegeven aan de volgende generaties?”, “Wat is de 
belangrijkste les in het leven?” of “Wat betekent Liv inn voor 
jullie?”

Vanuit deze vragen ontstond er een ontroerend, maar tegelijk 
een inspirerend gesprek onder de bewoners. Iedereen voelde 
zich prettig genoeg om de verhalen des levens met elkaar te de-
len. Dit zorgde voor de mooiste wijsheden en spreuken zoals: “De 
seizoenen zijn onze levensloop”, maar ook wijsheden die uitein-
delijk niet zijn gebruikt in de lamp zoals: “Muziek is een troost, de 
prikkels worden steeds sterker” en hilarische uitspraken als: “Het 
enige wat goed ontwikkeld is, zijn de duimen”.  

Het eindresultaat is prachtig. Bedankt 
bewoners van Liv inn Hilversum!

De (eigen)wijsheden 





Dit is de plek van Liv inn die centraal staat voor het delen van 
mooie groeten, initieren van leuke activiteiten, het uitspreken 
van wensen en wensen in vervulling laten gaan. Liv inn is open 
voor iedereen. Met de aanbod- en vraagkaartjes, stiekem 
overgenomen van de Albert Heijn, is iedereen welkom om mee te 
doen. 

‘Hoi, ik ben Remco en woon hier in de buurt. Ik vind het leuk om 
spelletjes te spelen (rummikub, mens erger je niet) Jij ook? Bel 
mij dan!’ 

‘Wandelmaatje gezocht’

‘Bridge speelmaat gezocht!’

‘Heel veel woon plezier, groetjes de schilders’

LIV INN POLITIEK CAFE - Vragen stellen, debatteren, hulp met 
kiezen

Filmavond! Moulin Rouge - half 8 in het Theater

English conversation group - monday 15:00 in SOOS (2 x p/month)

Een goede buur





Verschillende kozijnen van de binnentuin zijn 
hergebruikt. Authentieke kaders uit oude huizen uit 
de omgeving van Liv inn Hilversum. 

Deze oude kozijnen dragen veel verhalen. Net zoals de bewoners
van Liv inn. 

Ramen in de binnentuin





De twee fauteuils in de binnentuin zijn niet zomaar twee 
zitmeubels. De fauteuils hebben al een heel leven gehad voordat 
ze in Liv inn Hilversum kwamen te staan. Dit heeft een rit gekost 
naar het mooie Limburg, wat de start was van het tweede leven 
van de fauteuils.

Tijdens het gesprek met de eigenaresse van de fauteuil kwam 
al snel naar voren dat de fauteuils al meer dan vijftig jaar in de 
familie waren. De verkoper werd tijdens het vertellen van haar 
verhaal emotioneel, omdat de fauteuil van haar moeder bleek te 
zijn, die leed aan dementie. De fauteuil diende voor haar moeder 
als vertrouwelijk herkenningspunt en verhuisde daarom overal 
mee naartoe. 

Deze fauteuils waren onderdeel van een afstudeerproject van 
een student aan de HKU, waar de fauteuils een gezicht met een 
verhaal kregen en uiteindelijk ook een nieuw jasje. Dit project 
wilde ervoor zorgen dat de nieuw eigenaren een band met een 
meubelstuk krijgen, zodat er duurzamer wordt omgegaan met 
het interieur en dus langer wordt behouden.

Voor:           Na:

Fauteuils met een verhaal





De Knert is een magisch beestje uit het verleden en komt voor 
in elke Liv inn. De Knert ofwel half konijn/half hert heeft het 
bijzondere vermogen om de sfeer in huis te bewaken.

De knert is met zijn roze gewei een onmisbare spirit in een 
huis met meer dan 100 bewoners. De Knert zorgt ervoor dat 
de aaibare mensen (de konijntjes) niet ongezien blijven en 
de mensen (de hertjes) die met een gewei pronken genoegen 
nemen met een maatje minder. Dan is de sfeer in huis zoals de 
Knert het wil. En het gekke beeske is trouwens ook heerlijk in de 
knertensoep :) 

Knertensoep recept (4 personen):
4 ons spliterwten    1 winterwortel
2 liter water     2 preien
2 Knert (ongeveer 500 gram)   2 aardappelen
150 gram zuurkoolspek    4 eetlepels selderij
1 rookworst     2 laurierbladeren
250 gram uien gesnipperd   2 bouillonblokjes vlees
1 knolselderij in blokjes    peper & zout

1. Was de spliterwten. Zet de erwten, het water, de knert en 
zuurkoolspek op met de laurierbladeren. Schuim af en ongeveer 45 
minuten koken tot de erwten gaar zijn.
2. Neem het vlees uit de pan.
3. Voeg de ui, knolselderij, wortel, prei en aardappelen toe.
4. Breng aan de kook, kook de groenten ongeveer 45 minuten.
5. De laatste 15 minuten doe je de rookworst in plakjes erbij.
6. Pak het overige vlees er weer bij en snijd in stukjes.
7. Doe het vlees en de bouillonblokjes in de pan en roer goed door.
8. Maak af met zout en peper. Garneer de soep met de selderij.

De Knert





De volste bruine kroeg van Nederland. Een jarenlange 
verzameling van duizenden potjes, lampjes, tegels, platen, oude 
sigaretten automaten, viljtes, beeldjes, klokken en ga zo maar 
door. 

Van de Vondellaan naar de Vaartweg. Een verhuizing van twee 
weken waarin elk beeldje, klokje, tegeltje en viltje is aangeraakt. 
Een verhuizing waarbij er in hetzelfde pand 43 keer heen en weer 
is gelopen met 3 man. Met liefde zijn alle objecten en dingetjes 
op de nieuwe plek opgehangen. Een verhuizing om nooit meer te 
vergeten!

Elke week wordt er een “Happy Ouwer” georganiseerd waar 
bewoners en buurtgenoten samen komen. Zowel in ‘t Hart als in 
de Soos. Kom vooral kijken en zie elke keer opnieuw iets nieuws.

De SOOS van toen (Vondellaan):

Soos van Toen





De Gebroeders Grimm schreven ooit het sprookje De Bremer 
Stadsmuzikanten, bij velen bekend. Ze schrijven over hoe totaal 
verschillende karakters samen uiteindelijk elkaar versterken door 
samen te spelen. 

Met dit als inspiratie is de spelletjes ezel speciaal voor Liv inn 
gemaakt. Zodat totaal verschillende wezens elkaar kunnen 
verblijden met spelen. 

We zijn al oud maar niet versleten
Een ezel, een hond, een kat en een haan

En wie het vraagt die mag het weten:
Wij kunnen samen de wereld aan!

Van sprookje naar spellenkast





Een blad van een plant uit de tuin, getekend in een 
muurschildering bij de entree en gedroogd in een fotolijstje. De 
letterlijke 3 dimensie plant.

Tijdens het schilderen van de wandschildering bij de entree werd 
er een bezoek gebracht aan de tuin om de mooiste bladeren te 
vinden. De bladeren werden als illustratie in de muurschildering 
verwerkt en vervolgens gedroogd. Na weken de planten verstopt 
te hebben in een boek in de boekenkast op het plein, zijn de 
planten ingelijst en opgehangen.

Zelf een lijst maken met droogbloemen? Zie hieronder de 
stappen en tips:

1. TIP: Gebruik verse bloemen/bladeren, deze behouden het 
langste hun kleur. Ook niet alle bloemen zijn geschikt om 
droogbloemen van te maken, sommige stelen bevatten te veel 
vocht. Zoals gerbera’s, tulpen en narcissen.  

2. Leg de bloemen tussen 2 velletjes vloeipapier (of bakpapier) 
en leg er een aantal zware boeken op. Om te voorkomen dat de 
bloemen berschimmelen moet het +/- 3 weken drogen.

3. Kies een gepaste fotolijst om de bloemen in te lijsten. Dit kan 
een traditionele fotolijst zijn met een achterkant, maar dit kan 
ook een fotolijst zijn waar de gedroogde bloemen tussen twee 
glazen plaatjes worden gedrukt voor een mooi doorschijnend 
effect rondom. Net zoals de lijsten met gedroogde planten in Liv 
inn.

    De 3 dimensie plant





De schuur in de tuin is het symbool van Liv inn. Twee prachtige 
huisjes die tegen elkaar staan, die letterlijk en figuurlijk op elkaar 
leunen. Als je naar binnen loopt merk je echter dat het maar 1 
ruimte is. Net zoals het woongebouw Liv inn, waar de bewoners 
zelfstandig wonen maar ook samen wonen. Naast elkaar staan is 
win win in Liv inn :)

Het lijken twee huisjes, het lijken twee personen, maar 
het is eigenlijk een huis om samen in te wonen. 

Samen onder één dak




